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i Jaarboek Twente 2018
: Elkaar kennen en gekend worden: thuis in Twente

Jaarboek Twente verschijnt dit najaar voor de 57e keer
_ enis een uvitgave van Uitgeverij Twentse Media.
Cultuur, natuur en historie van deze streek krijgen
- zoals altijd aandacht in een reeks gevarieerde in full
colour vitgevoerde artikelen.

Dit jaar gaat onze belangstelling vooral vit naar
personen en families vit andere landen en culturen
die door omstandigheden elders een toevluchtsoord
“moesten zoeken en op die tocht in Twente terecht-
- gekomen zijn. Dat nieuwe toevluchtsoord zal ook
_een echt thuis kunnen worden als de oude en nieuwe
_ bewoners van Twente elkaar kunnen leren kennen en

* ook gekend worden.
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Tunesi€, Suriname, China, Polen, Duitsland,

= Marokko, Iraans Koerdistan, Rusland, Tur Abdin
= in Zuidoost Turkije, Nederlands Indi€, Indonesié,
7 Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen — uit vele

= buitenlanden, in ieder geval ‘boetenmaarkse’
streken, kwamen en komen de bewoners van dit
= Jaarboek Twente 2018. Ze vertellen over zichzelf,
hun geboortestreek, hoe ze in Twente hun stek
hebben gevonden als textielarbeider, slager,
beeldend kunstenaar, muzikant, accountant,
sociaal-cultureel werker, monnik, leraar, ambte-
naar, schrijver, journalist en nog zo wat meer.
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Daar is bijvoorbeeld het gezin Engberts dat door

= de Russische revolutie in 1918 gedwongen wordt halsoverkop te viuchten, weg uit

S de welvarende Vriezenveense kolonie in St. Petersburg, terug naar de — vreemde —
Twentse grond van hun voorouders. Ooit naar het buitenland getrokken, het nieuwe
vaderland, kwam het gezin viteindelijk weer terecht in het oude vaderland dat op zijn
beurt buitenland geworden was.

Jaarboek TWENTE 2018

U leest over vijf Twentse
kunstenaars, geworteld in even
zovele culturen, die de Twentse
samenleving verrijken met hun
palet van breed geschakeerde
. vormen en kleuren. Over Wouter
Woutér%um’* ‘  Muller die het begrip INDO —In
Nederland Door Omstandighe- 4 '
i Twente sisosant sootschriver, | ohge Do S
A ijver,
componist en columnist al jaren gepassioneerd ambassadeur is van v 54@&@ .
ons thema ‘elkaar leren kennen en gekend worden.’ R

Ook leest u over de zoektocht naar Johan Huy, een van de twee Denekampers tegen
wil en dank in Duitse krijgsdienst. En dan is er de in prachtig Twents geschreven
raamvertelling over twee andere ‘breurs, dee verschel hadn. Gung noar t boetnlaand.
Doar —in Spannie — stunn ze in nen boéargeroorlog teagnover mekaar.’

En hoe ging dat ooit met de Joodse inwoners van Borne toen ze daar kwamen wonen?
Werden ze geaccepteerd? En veranderde dat door de Tweede Wereldoorlog? Wist u
trouwens dat van de naar schatting 25.000 Suryoye in Nederland er ongeveer 20.000
in Twente wonen waarvan 8000 in Enschede? Afkomstig

uit Tur Abdin in Zuidoost Turkije, tussen Irak en Syrié . Hun
familiebanden worden gekenschetst als 'levensverzekering’,
als een haven in een harteloze wereld.

Natuurlijk bevat deze 57e jaargang van Jaarboek Twente
nog veel meer. Is de ooit politiek brisante Bornse Kwestie u
welbekend? We lezen erover uit eerste hand. Het toen- .
malige gemeentehuis van dit Twentse dorp is inmiddels van
politiek slagveld omgetoverd in een culinair paradijs.
En dan vieren we dit jaar een eeuw De Stijl, waarvan de
wortels dankzij Mondriaan en
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